



Ze kunnen lullen wat ze willen, 
maar A.I. is toch om te gillen.

“En vierentwintig nonnen hebben achtenveertig billen.” 
“Wil je er de draak mee steken, liefje, doe dat dan ook in het twee tallig stelsel: 11.000 nonnen hebben 110.000 billen’. Jij en ik hebben er 100.”
Zo, daar zat Jeîntje dan afgetroefd naast zijn echtgenote in de elektrische auto op weg naar huis. Net knus zwijgend samen een podcast afgeluisterd over Wikipedia en de invloed van AI daarop, kreeg ie van Mirten meteen de trekken thuis.  
“Digitale tijdperk, man. In reclames wordt geroepen: ‘100.000 gingen u al voor’, terwijl het er maar 32 zijn. Fake. Tegenwoordig moet je van het tweetallig terug kunnen rekenen naar het tientallig stelsel om niet misleid te worden en omgekeerd. Logica, lieverd. Weet jij bijvoorbeeld het verschil tussen een dood vogeltje?”
Jeîntje keek opzij. Werd ie nou in de maling genomen? Rustig een wedervraag stellen. Mirten was zelf ook van de tijd nemen.
“Hoe bedoel je?”
“Raadseltje zonder getallen.”
“Ja, en.. Weet je zelf het antwoord?”
“Zeker, maar benieuwd wat onze ingebouwde A.I. Connect Plus zegt.” 
Hey Google, het verschil tussen een dood vogeltje.”
………….
………….
Het ene pootje is even lang.

Wat flauw, peinsde hij, maar wel logisch.
“Ja man, met A.I. blief ie bie.” 
Kon wel zijn, maar het gaf ook te denken en maakte hem onzeker. Ze kon toch niet ontkennen dat algoritmen ons verstrikken. Hem wel in elk geval. Hij voelde zich in een web gespind, waaruit geen ontsnappen mogelijk was. Wat of wie moest hij geloven? Zijn lief natuurlijk. Maar zij wist toch ook niet of iets waar was of niet, fake of echt, betrouwbaar of aannemelijk. Dat mensen vernacheld werden, stond voor Jeîntje als een paal boven water. Mensenrechten, oorlogsrecht, VN regels en internationale overeenkomsten: hoppa, zomaar aan de laars gelapt. Het recht van de sterkste gold in Rusland, China en Amerika. In Europa kreeg men de neuzen ook maar moeizaam dezelfde kant op en hier in de auto… Hoezo met A.I. blief ie bie.
Zwijgend zat hij achter het stuur.

“Word je stil van, hé? Ja, kijk maar uit. Connect Plus luistert mee,” plaagde Mirten, “die verbindt naadloos met bigtech. 
Hey Google….. “

Stem uit het dashboard:
Wat kan ik voor je doen? 

“Graag een podcast over digitale cultuuromslag. 

Oké.

Seconden later. 

Digitale kolonialisering? 

Oh, nou ja, ook prima, graag over enkele minuten.”

Oké.

“Hoppa, ik vraag, A.I. draait. Spreek in wat je wil en je wordt op je wenken bediend. Google L.L.C. luistert geduldig en van harte met je mee. Moderne nieuwe tijd, lieverd.”
Ja, hallo, hij was toch niet helemaal van de ratten besnuffeld en reageerde snedig. 
“Nou, de titel van deze podcast lijkt meer mijn opvattingen te ondersteunen, dan de jouwe.” 

Ad rem gereageerd, hield hij de blik op de weg. Het was toch zeker zo dat alles in de A.I molen kwam. Algoritmisering verbond alles, versterkte, genereerde en creëerde sluipenderwijs onzekerheid en chaos. Communicatie dreigde toch neukeratief te worden. Ooit was het transparant begonnen bij de Chinezen met hun houten blokken vol inscripties die ze in inkt dompelden en op papier legden. Maar nu? Leugens niet meer van waarheid te onderscheiden, echte beelden niet meer van fictieve. 

“Mary Robinson, de voormalige premier van Ierland en commissaris voor de mensenrechten bij de VN, waarschuwt dat de cognitieve veiligheid op het spel staat.”
“Laten we nou maar eerst gaan luisteren, schatje?” 
“Mirten, intimidaties, scheldwoorden, discriminaties, kwaadsprekerijen, leugens en laster door algoritmisering vind jij toch net zo abnormaal als ik en net zo verdorven als het buiten werking stellen van regels voor bijvoorbeeld het uitrijden van mest die onze aarde verstikt in plaats van vitaal maakt.” 
“Ik ga ver met je mee, maar overdrijf niet. Als we al overspoeld raken, dan keert, zoals altijd, het tij vanzelf weer. Na vloed komt eb, na de winter weer lente. Draaf niet door.” 
“Waarom duiken er dan podcasts op die de afname van maatschappelijke tolerantie en acceptatie bespreken. Persoonlijke bedreigingen, verwensingen en betitelingen als heks, feeks en dergelijke meer, zijn aan de orde van de dag: verschrikkelijk.” 

Hij kon boos worden, verdrietig zijn, gelaten worden, er machteloos in berusten, tranen voelen opkomen en niet alleen omdat ze op 85 jarige leeftijd sowieso wat losser zaten:  vruchteloos. Hij besefte dat hij niet veel meer had in te brengen, laat staan de tijdgeest kon keren die voor veel mensen, dieren en flora vernietigend was. Hij kon hopen, maar dat was niet optimisme, zoals Václav Havel ooit zei: ’Hopen is niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Hopen is zeker weten dat iets zinvol is, ongeacht de afloop.’ 
Meredith Whittaker, presidente van Signal ging ook uit van hoop. Ze deed een beroep op de menselijke natuur en rede. Zij schonk met háár platform gratis veilige digitale rechten en privacy als alternatief voor het onethisch machtsgebruik door Big Tech. Daar werd hij blij van. Blij werd hij ook van een Europarlementariër als VVD-er Bart Groothuis die een waarschuwend pleidooi hield tegen de digitale kolonisatie door Amerika en China en vóór het reguleren van de markt. Dat zei een rechtgeaarde liberaal omdat bescherming van privacy en communicatie een overheidstaak is, nationaal, Europees en mondiaal. Niet alleen links georiënteerde progressieven, maar ook oorspronkelijke liberalen voelen en denken redelijk. Het begon al weer eb te worden.

“Natuurlijk mogen we onze ogen niet sluiten voor duistere A.I. praktijken van bigtechbedrijven als Biotech.” 
“Hé, hé, Mirten, nee, want sluw voorzien ze sociale media van oncontroleerbare, niet inzichtelijke en verslavende algoritmen. De indruk bestaat dat ze aanzetten tot geweld, fascisme, discriminatie en haat zaaien. Unlimited Bio brengt bijvoorbeeld ongehinderd pillen op de markt die het ouder worden zouden tegengaan en eeuwige jeugd in het vooruitzicht stellen.” 

“Dan zijn wij te laat, schat.”

Podcast start.
Prettig luistervermaak. 

Zwijgend reed het echtpaar verder het tijdperk in, dat in de beginjaren een dichte mistbank voor ze was. Tastend werkten ze zich er door heen, voorzichtig stapjes zettend, hand in hand. Af en toe drongen geluiden van buitenaf door en kwamen er handreikingen op hen af, die de weg wezen door de nevelflarden en een meer heldere informatiewereld zichtbaar maakten. 
Mirten kreeg een afgedankte smartphone van haar dochter en Jeîntje kocht een niet al te dure Samsung. De vaste telefoon bleef nog, zelfs toen die nagenoeg alleen nog werd gebruikt door wat bejaarden in de familie die liever navigeerden via vaste lijnen dan te vertrouwen op draadloze elektronica. Toen de televisie het begaf, een exemplaar met een minischerm uit vervlogen tijden, passend in het wandmeubel verborgen achter een klep, kwam er een draadloze moderne installatie waarvoor slechts een stekkerdoos nodig was, oneindige mogelijkheden had en beschikte over apps van all over the world op een scherm dat van de haardmuur tegenover het dressoir een bioscoop maakte waar geen analoge wereld aan kon tippen. 

Digitale kolonialisering.*

“Een modernere wegwijzer dan A.I. bestaat nog niet, Pieter. Ik wil er geen filosofisch existentiële lading in leggen, maar we zijn op aarde om de juiste weg te vinden. A.I. lijkt me een beter kompas dan de catechismus van de Rooms Katholieke Kerk. 
Mijn opa leerde op de lagere school uit de toenmalige catechismus: ‘Wij zijn op aarde om God te dienen en hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.’ Bestaat God en wie of wat is dat dan? Hoe zit het dan met dat dienen? Hoe kun je in de eenentwintigste eeuw gelukkig worden? Is er een hiernamaals?” 

“De eerste mens, Jochem, moet nog geboren worden, die er mee kon instemmen op aarde gezet te worden. Het is het enige wezen dat zich bewust wordt van zijn stervenslot en van het verdwijnen in of van de aardbodem. Daar moeten wij mensen mee zien te dealen. Doe dat inderdaad maar eens aan de hand van de catechismus in dit digitale tijdperk waar Bigtech de 


* fictieve podcast Pieter van Boheemen, oprichter Post-X society en Jochem de Groot, voormalig lobbyist voor Microsoft
goddelijke status heeft verworven en transactie het handelsmotto is geworden in de politiek. Dien de mammon en je bent hier en in het hiernamaals gelukkig?”

“We zijn het niet oneens, Pieter. Ik waarschuw niet voor niets voor de macht van techbedrijven. Met jou, vraag ik me af hoe ethisch Bigtech is, als Trump in Amerika, Netanyahu in Israël, Poetin in Rusland en Xi in China via A.I. in sociale media schaamteloos hun beleid kunnen uitdragen dat kinderen scheidt van hun ouders, Gazanen laat creperen, Oekraïners laat vermoorden, nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever legaliseert, landje pik normaal maakt en democratie ondermijnt.”

“Jij hebt in de keukens kunnen kijken van techbedrijven toen je bij Microsoft werkte en je zag hoe antidemocraten er kind aan huis zijn om samenlevingen te kolonialiseren en onder controle te brengen. Je staat er versteld van hoe snel, bijna ongemerkt, onze democratieën ten prooi vallen aan narcistische barbaren kennelijk zonder historisch besef of dat negeren, als het al aanwezig is. Zeeën bloed zijn er vergoten, jaren lang rookten schoorstenen van crematoria op een ideologie die het Arische ras superieur achtte aan andere. Sieg und Heil is weer de ideologie van nieuwe respectloze, meedogenloze, onbeschaafde, wrede egoïsten.  

“Techbro’s kopen grond op en stichten eigen staatjes als Próspera, Praxis Nation en California for ever. Deze netwerk- en techno heilstaatjes, Pieter, worden niet gehinderd door de overheid. Ze zitten op eilandjes bij Honduras en in nieuw te bouwen steden op eigen grond. Ze beloven een door technologie aangedreven welvarende toekomst vol economische vrijheid  buiten het bereik van een democratische natiestaat. 
Waar, Pieter, trekken we de grens tussen deze neokoloniale staten binnen een staat en het publieke belang? 
Is het gedaan met democratisch bestuur? 
Leveren we onze moeizaam verworven waarden uit aan techbro’s? 
Bepalen zij voortaan de normen? 
Zijn de commerciële belangen van gigantische multinationale mediamagnaten die zich ongestoord op de stoelen van overheden nestelen als nieuwe natiestaten, de nieuwe norm? Laten we de verantwoordelijkheid voor publieke en morele zaken over aan hen?

“Dat zijn belangrijke vragen, Jochem. Jij was nog maar pas in dienst bij Microsoft toen Edward Snowden onthulde hoe de inlichtingendiensten samenwerken met techbedrijven. 
Alles staat in het teken van de overwinning. 
Waar vind ik de benodigde grondstoffen? 
Met wie kan ik handel drijven om uiteindelijk de baas te worden en te overheersen? 
Hoe krijg ik de media, juristen, universiteiten, lobbyisten, opleidingen, datacentra in mijn pocket, ongeacht morele en humane rechten en belangen van de individuele mens, de gemeenschap of flora en fauna?

“Persoonlijk heb ik me ontworsteld aan Bigtech, Pieter, maar wij allen, in Nederland en verder in Europa, zitten al behoorlijk vast in hun greep en die van de Trumps die ze onder hun hoede neemt. Gemanipuleerde  algoritmen worden ingezet met het doel digitaal de integriteit bij bijvoorbeeld verkiezingen aan te vallen, zoals in een filmpje over Frans Timmermans waarin hij de Hitlergroet brengt. Dat is nog onschuldig, want doorzichtig.” 

“Post-X Society heb ik opgericht uit zorg over de democratie. Dat is maar een speldenprik tegen antidemocratische agenda’s in Amerika, Rusland, China en populistische partijen.
Douane- en inlichtendiensten maken gebruik van bijvoorbeeld gezichtsherkenningssoftware die het Trump mogelijk maakte om bij asielzoekers kinderen van ouders te scheiden. De video’s van huilende kinderen met ouders opgesloten soms in kooien, gingen de hele wereld over. Maar wat nu onzichtbaar over onze planeet raast zijn gemanipuleerde algoritmen die mensen infiltreren, op het verkeerde been zet, hersenspoelt en de roep aanwakkert om een sterke leider, oogkleppen op zet, populisme en nationalisme bevordert  en democratie ondermijnt.

“Post-x Society kan het inderdaad niet alleen. X is de wereld nog niet uit. Daar gaat het ook niet om. Democratie Monitor volgt op 48 punten hoe de democratie er voor staat. Nou daar word je als democraat niet vrolijk van: die is schrikbarend achteruit gegaan. Daar reageert Post-X publiekelijk positief op in plaats van voortdurend maar te posten wat we niet willen en ontevredenheid, onzekerheid, afkeuring, angst en verzet op te roepen. Jullie geven perspectief door mogelijkheden aan te noemen die de rijke westerse wereld heeft. Post-X Society probeert vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen te bewerkstelligen. Het kan.” 

“Ja zeker, jongeren opgegroeid met informatietechnologie kunnen ouderen helpen er wegwijs in te worden en ermee leren omgaan. Ouderen kunnen jongeren helpen meer inzicht te krijgen in waardevolle verworvenheden uit het nabije en verdere verleden. Ze kunnen laten zien, vertellen en laten beleven hoe we vanuit historisch perspectief van ver zijn gekomen. We leven in een verzorgingsstaat, hebben onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen, kunnen vertrouwen op medische zorg, op ons wegen- en spoornet, op onze communicatiemogelijkheden en hygiënische  voorzieningen. 
We hebben schoon water, riool, afvalophaal- en verwerkingsdiensten. Er wordt gewerkt aan transitie van energie op Europees en nationaal terrein. Overheden en bedrijven slaan de handen ineen. Als het complexe publieke systeem waarvan wij allen als individuele burger afhankelijk zijn, in handen komt van de sterkste, zoals dreigt met Big Tech, dan is het individu de klos, omdat het dan in handen is van enkelen. Defensie, zorg, politie, scheiding van machten, veiligheid, volkshuisvesting, waterbeheer en veel meer in hun handen leggen is als je huissleutel overhandigen aan inbrekers.” 

“Klopt, Pieter. Ons publieke systeem staat of valt met het in vrije verantwoordelijkheid kunnen werken van de vrouwelijke en mannelijke verloskundige, wijkverpleger, verpleger, huisarts, specialist, stratenmaker, machinist, conducteur, chauffeur, telefonist, schoonmaker,  waterzuiveraar, rioolontstopper, vuilnisophaler, stortopziener, toiletwacht, lijfwacht, wegenwacht, tapwacht, kelner, zonnepaneellegger, dakbedekker, onderwijzer, windmolentechneut, soldaat, wijkagent, griffier, secretaris, ambtenaar, huisbewaarder, portier, baliemedewerker, metselaar, schilder, stukadoor, elektricien, timmerman, monteur, tuinman, vrijwilliger, mantelzorger, dakdekker, duwarbeider, kabelgraver, plantsoenwerker, fruitplukker, seizoenarbeider, lopende bandwerker, bagagesjouwer, opperman, pakketbezorger, rattenvanger, dijkbewaker, lakspuiter, traumahulpverlener, billenwasser, lijkaflegger, bakker, slager, uitbeender in slachthuis, groenteboer, boer, melkveehouder, kunstenaar, acteur, schrijver, zanger, componist, cabaretier en grafdelver.” 

Jij noemt ze. 
Zie in het bos de mierenhoop met haar hoog ontwikkelde beschaving en complexe structuur. Zij steunt op meer dan een dozijn beroepen, van verloskundigen tot transporteurs. Die werken allen tolerant en bedachtzaam, de ene buiten de hoop, de andere binnen in de zeven kamers, van de verloskamer voor de eitjes en larven tot de grafkamer voor dode mieren. 
Als wij onze mierenhoop in handen laten komen van autocraten dan valt ze uit elkaar en zal verdwijnen. Stel je ons eens voor zonder de publieke diensten als waterschappen, politie, defensie, zorg, onderwijs, infrastructuur en overheden. Nauwelijks te doen zonder apocalyptische visioenen over het einde van de wereld. Wat ik wel kan bedenken is dat individuen en vooral de hulpbehoevenden onder hen, dan kunnen fluiten naar gezondheid, veiligheid, vredelievendheid, onderdak, betrokkenheid, rechtvaardigheid, solidariteit,  medemenselijkheid en ondersteuning. De EU is gelukkig begonnen met het voorzichtig nemen van maatregelen door de Digital Markets Act aan te nemen en de Digital Fairness Act in het vooruitzicht te stellen.” 

“Grote woorden, Pieter. Die vragen in een andere podcast om concrete en simpele voorbeelden. Die gaat dan over ziekte en verzekering, veiligheid op straat, dak boven je hoofd, mantelzorg, politierechter, WIA, WAO en AOW, buurtzorg, automaatje en dergelijke meer. 
Om beschaafd en fatsoenlijk samen te kunnen leven heeft ook de mensenhoop regels en wetten nodig. In de agrarische en industriële tij spraken we die af, voor de digitale zijn ze in de maak, maar ontregeling dreigt. 
Sinds 2000 hebben we nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de Amerikaanse manier van denken met weinig regulering en wetgeving als gevolg, wel of niet door gelobby bij de politiek. Autocratische techreuzen gebruiken technologie om mensen te onderdrukken en te misleiden. Democratieën wacht de opdracht voor de digitale wereld regels en wetten te ontwikkelen die hun voortbestaan waarborgen”.

Houd je aandacht op de weg. Tijd voor een pauze?

“Jeîntje!!!”
“Ach, die driver alert. Ik zat even met mijn gedachten bij de podcast, niets aan de hand.”
“Jawel, anders zou je niet gewaarschuwd worden.”
“Ach, de laatste tijd reageert dat ding steeds vaker en sneller.”
“Nou, dat is wel een teken aan de wand, kennelijk word je snel afgeleid of gewoon moe.”
“Dat is nou precies wat ik bedoel met die algoritmisering: je doet een paar keer een beroep op het alert, dat neemt hij mee in zijn programmering en binnen de kortste keren overdrijft ie schromelijk of is het een fakeappèl. Trouwens jij rijdt meer in deze auto dan ik.”
“Oh nou wordt ie fraai, ben ik de schuldige die A.I. activeert. Laten we het vervolg van de podcast maar een andere keer afluisteren en bij het eerstvolgende wegrestaurant iets gaan eten en drinken.”
Jeîntje verliet de A12 en draaide afrit Reeuwijk op. Bij Osteria Mercatu vond hij een vrije parkeerplaats. Het was  druk vanwege bezoekers aan de nabije plassen en de zwemlessen in het binnenbad, waarvoor ouders en opa’s en oma’s  kinderen brachten en weer ophaalden. In het restaurant zelf was het redelijk rustig en bestelden Jeîntje en Mirten een heerlijk Italiaans broodje.  
“Mirten, welke beroepen zullen verdwijnen, denk je, als A.I. echt een vlucht neemt en ons leven ingrijpend zal veranderen?”
“Jeetje Jeîntje, geef daar zo uit de losse pols maar eens even antwoord op. We kunnen het straks natuurlijk gewoon vragen aan Connect Plus.” 
“Kijk daar heb je’t al. Zelf nadenken hoeven we niet meer. Daar moeten we niet aan toegeven. Ik vraag het jou.”
“Nou, zo om me heen kijkend: oppas-oma’s en -opa’s kun je natuurlijk geen mantelzorgers noemen en dat is ook geen beroep, maar ik denk dat die categorie zal toenemen, omdat de robotisering in de kinderopvang en zorg zal toenemen. In de relationele sfeer zal die kunstmatige hulp niet voldoen en juist warme, menselijke aandacht oproepen. Misschien krijgt het beroep van escortservice wel een nieuwe en bredere inhoud en komen daar opleidingen voor; social work op universitair, HBO-en ROC niveau. Uitzendbureaus bieden masters en bachelors toegepaste escortologie aan.”
“Aha, nieuwe beroepen ook onder zogenaamd praktisch opgeleiden?”
“Juist daar.” “
Ah, toch jammer dat dan bijvoorbeeld zo’n aardige serveerster verdwijnt.”
“Kun jij er geen seksistische opmerkingen meer over maken. Trouwens, bij Mac Donalds en meer restaurants kom je binnen en word je staande gehouden door een zuil die je toespreekt met het verzoek je bestelling in te toetsen, contactloos te betalen en door te lopen naar de uitgiftebalie.”   
“De badjuffrouw blijft wel, want je kunt de kinderen niet voorzien van draadloze apparatuur die verbonden is met een kunstmatige badwacht. “
“Lieverd, dat kan juist wel, want er komt geen elektrische bedrading aan te pas die kortsluiting kan veroorzaken. Robotjes op de kant voorzien van zwemhaken en zich draadloos voortbewegende exemplaren, doen de slagen voor, corrigeren, zenden waarschuwingssignalen uit en verrichten reddingswerkzaamheden waar gewenst, wel of niet aangestuurd door de kantwacht.”
“Mirten, even serieus.”
“Dat ben ik, want jij kan wel leuk lullen, maar deze hele ontwikkeling kan ook een ongelooflijk positief effect hebben. A.I. kan de meest nare, vieze, zware en mensonterende beroepen naar het verleden helpen.” 
Ze ging naar het toilet en Jeîntje staarde bedachtzaam voor zich uit.
Die beroepen moeten we juist in stand houden. 
Feuten konden de verfoeilijke, onderdrukkende en vrouwonvriendelijke ontgroeningspraktijken op hogescholen en universiteiten nieuw leven inblazen. Met een glimlach naar het verleden zouden ze in de kennismakingsweken voor hun nieuwe studie niet meer de slaaf van de ouderejaarsmeesters zijn, maar samen met hen straten schoon vegen, vuil ophalen, hanen en kalkoenen vangen, biggen en ander slachtvee zonder stok of taser, getrap en geschop helpen  in- en uitladen, kassen, daklichten en zonnepanelen schoon maken, kabelgeulen graven, oogsten, beladen, ontstoppen, afvoeren en riolen reinigen, poetsen, grond omspitten, schoffelen, sorteren, vis ontschubben, aan de lopende band staan in zuivel-, slacht-, distributie-, voedings- en pakketcentra, eerste hulp verlenen, stenen sjouwen, opperen, ramen wassen, betonstaal vlechten, beveiligen, stukadoren, behangen, verhuizen, daken dekken, steigers bouwen , tegels zetten, straten maken, tapijten leggen, branden blussen, verkeer leiden en zich verplaatsen in militairen, politie, verplegers, pursers, keukenhulpen, treinmachinisten, bouwvakkers, conducteurs, leerkrachten, peuterleiders, vrachtwagenchauffeurs, beladers, schilders en afwassers. Na enkele generaties zou vanzelf het verschijnsel corpsbal verdwijnen uit besturen, colleges, serviceclubs, kamers en van tafels. Iedere verantwoordelijke zou weten, hetzij voor zichzelf, enkelen of meerderen, dat er meer te koop is in de wereld dan zelfingenomenheid, luxe, materiële rijkdom, overvloed, weelde, voorspoed, gemak en vrije tijd. Mocht het noodzakelijk zijn, dan zouden voor diehards, herhalingsontgroeningen georganiseerd kunnen worden als in-servicetraining.

“Mirten, die beroepen, hé, die moeten we gewoon behouden, heb ik net bedacht. Zo meteen in de auto wil ik je wel vertellen hoe.”
“Oké.”
Mirten en Jeîntje rekenden af, haalden hun jassen en vervolgden hun weg op de A12.
Op de driebaans was het niet druk. Het was aangenaam warm en stil in de auto, op het zachte zoemen van de banden na. Mirten reikte naar achteren om het nekkussen van de achterbank te pakken en installeerde zich. Een kleine drie kwartier de ogen even dicht tot het punt waar de A50 erbij zou komen. Jeîntjes gedachten konden wel even wachten. Die schakelde de adaptive cruise in op 105 km, zodat hij rustig op de rechterbaan kon blijven. Geen podcast en muziek meer, rust. Na enige tijd voelde hij ook zijn ogen wat zwaar worden. Dat gevoel van indommelen kende hij. Een dropje of een slok water hielpen wel eens. Dat was nu even niet voor handen zonder Mirten te storen. Het was nog maar zo’n honderd kilometer naar huis. Met de espresso en het broodje achter zijn kiezen zou hij het wel redden.
“Als je slaap krijgt moet je het zeggen, dan neem ik het over.”
Jeîntje keek opzij en zag zijn lief met gesloten ogen in het kussen liggen. 
 
Houd je aandacht bij de weg

Hij richtte zijn blik op het kleine zwarte kastje met het minuscuul kleine rode oogje recht voor hem achter het stuur. De waarschuwing op het grote display verdween. Een geluidssignaal was niet gegeven. Mirten had niets gemerkt. Volgens de Driver alert was de bestuurder op tijd weer bij de les. De sensor kon Jeîntjes gezicht weer volgen om eventuele nieuwe tekenen van vermoeidheid waar te nemen. Jeîntje kwam even in de verleiding zijn pet stiekem voor het oogje te leggen, maar zag daar van af omdat het alert eigenlijk wel een prettig veiligheidsgevoel gaf. 
De handleiding was daar ook duidelijk over: ’Houd de bestuurdersruimte schoon en opgeruimd. Verkeerd opgeborgen voorwerpen en stof of vuil op de sensor kunnen het beeld van de bestuurder belemmeren.’ 
Vooral de ogen moesten zichtbaar zijn om het in de gaten houden van de aandacht niet te belemmeren. 
Jeîntje bleef strak voor zich uitkijken om niet weer betrapt te worden door A.I. gegenereerde software. Dat bevorderde echter dat de slaapneiging al snel weer opkwam. Hij verzette zich ertegen, maar willoos nam dat ongemerkt af. 
In een splitsecond was het gebeurd. De radar aan de voorzijde in het midden onder de kentekenplaat en die op de rechterhoek lieten zich samen met de camera midden op de voorruit en die op de rechterzijspiegel, niet misleiden. De Lane Keeping Assist deed zijn werk. Het stuur trilde in Jeîntjes handen. De besturing werd hem uit handen genomen en de auto slingerend en schuddend als een drijfnatte hond op het droge, teruggezet tussen de witte lijnen. Het geloei van het alarm klonk  onheilspellend, totaal anders dan op iedere eerste maandag van de maand. Als in een kermisattractie waarvoor ze eigenlijk te oud waren, voelden de twee het hart in de keel kloppen. Met stoel en al meenden ze te worden ze opgetild en in goede banen geleid. 
Verbijsterd keek het echtpaar elkaar aan.

Aandacht bij de weg houden

Achterop komend verkeer knipperde met de lichten. Voor hen lag de rijstrook op hen te wachten alsof er niets gebeurd was. Binnen drong langzaam het besef door dat wat je ook over A.I. hoort of leest, ze zónder er niet meer waren geweest. 


























Johan Geuzendam Ze kunnen lullen wat ze willen, maar A.I. is toch om te gillen.		1
